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Eerst in vogelvlucht de historie van onze eigen supermarkt. 
Op de huidige locatie was eerst Supermarkt Kroeze. In januari 
1992 neemt Jan Koning (schoonvader van huidige eigenaar 
Radjen Lochan) de supermarkt over van Jackie Kroeze en 
verbouwd de winkel tot een C1000. In Januari 2001 neemt 
Radjen Lochan de C1000 over van zijn schoonvader. 
In september 2013 wordt de C1000 omgebouwd tot een 
Jumbo Supermarkt.
 
De supermarkt is in de tijd van Jackie Kroeze gestart als 
familiebedrijf en na enkele overnames, verbouwingen en 
formule-wijzigingen is dat nog steeds zo. De winkel kenmerkt 
zich als dorpswinkel en is ook betrokken bij het sociale leven in 
Glanerbrug, onder andere door sponsoring van diverse clubs, 
verenigingen en activiteiten.
 
Wij wensen u veel plezier met het sparen en inplakken van 
de stickers, met het bekijken van alle afbeeldingen en lezen 
van de verhalen.
 
Radjen Lochan

Woord vooraf
Glanerbrug is ontstaan bij de twee grenspalen nr. “848”. 
Met veel foto’s en verhalen nemen wij u in dit album mee 
door de geschiedenis van ons mooie grensdorp. Een album 
dat wij dankzij een fijne samenwerking met de Historische 
Kring Glanerbrug hebben kunnen samenstellen.

1911 tot 1931 Jacob Kroeze heeft 
een levensmiddelenwinkeltje aan 
de Lomboksweg 21 (de huidige 
Veldstraat)
 
1931 Jacob verhuist naar de 
Dr. Schaapmanstraat 2 (de huidige 
Cornelis Houtmanstraat) en begint 
daar met zijn zoon Piet weer een 
levensmiddelenwinkel.
 
1972 Het huis aan de Schoolstraat 64 
en de groente- en fruitwinkel aan de 
Schoolstraat 66 wordt gekocht van 
Berend Jonker.
 
1976 Piet bouwt samen met zijn 
zoon Jackie een supermarkt aan de 
Schoolstraat 60 t/m 66.
 
1985 Van buurman bakker Oude 
Nijeweme worden de woningen en 
brood- en banketwinkel gekocht. 
Vervolgens bouwen ze in 1986 een 
nieuwe supermarkt naast de oude.
 
1990 Achter de supermarkt ligt 
nog een stuk grond, dit wordt 
volgebouwd en bij de supermarkt 
aangetrokken.
 
Januari 1992 De supermarkt wordt 
verkocht aan Jan Koning.

Tijdlijn tot 1992

Lochan
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Zo’n 6000 jaar geleden wordt dit werktuig, een dissel, op 
deze plek achtergelaten. Ook de bronzen valbijl die elders in 
Glanerbrug wordt opgegraven, bewijst dat er mensen in onze 
omgeving hebben rondgezworven. 

Van permanentere bewoning in de buurt van Glanerbrug is pas 
sprake rond het jaar 1000 na Chr. als er melding wordt gemaakt 
van een versterkte woonplaats, een borg, bij het Aamsveen. 
De bewoners van deze borg verdwenen waarschijnlijk als 
gevolg van een pestepidemie en van de borg zelf is niets terug 
te vinden. In het midden van de 16e eeuw wordt voor het eerst 
melding gemaakt van een brug over de Glanerbeek, ongeveer 
op dezelfde plek waar nu de grensovergang te vinden is.

Terug naar een ver verleden
Ver voor onze jaartelling zwerven jagersvolken door 
de omgeving van Glanerbrug en vestigen zich er 
groepjes landbouwers. Een stenen landbouwwerktuig 
dat op het Bultserve is gevonden bewijst dit. 

Het landelijke buitengebied bij de Dr.Stamstraat 
waar nu de wijk Oikos ligt.

Schoorsteen 
Baumwollspinnerei Eilermark.

Als in 1888 Baumwollspinnerei Eilermark 
vlak over de grens op Duits grondgebied, 

begint te draaien, begint het dorp over 
de Glanerbeek aan een stormachtige 
groeiperiode. De relatieve hoge lonen 
in Duitsland en de lagere prijzen van 
levensmiddelen in Nederland zorgen 

ervoor dat de arbeiders graag in Duitsland 
gaan werken, maar liever in Nederland 

blijven wonen. Na gedane arbeid verlaten 
de werknemers de fabriek.

“Ook de bronzen valbijl die elders in Glanerbrug wordt 
opgegraven, bewijst dat er mensen in onze omgeving 

hebben rondgezworven”

Aan beide kanten van de brug over de Glanerbeek 
ontstaan eet- en drinkgelegenheden waar reizigers 
ook hun paarden kunnen laten verzorgen en waar ze 
kunnen overnachten. Als de gebroeders Van Heek in 
1888 hun “Baumwollspinnerei Eilermark” beginnen 
vlak over de grens, begint ook het dorp Glanerbrug 
aan een stormachtige groei. Tal van arbeiders uit 
de verarmde regio’s van ons land zoeken werk bij 
Eilermark en in andere textielfabrieken in Enschede 
en Gronau. Met de komst van al die arbeiders en 
hun gezinnen komen er ook voorzieningen: kerken, 
winkels, cafés en verenigingen. 

Stormachtige groei
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Baumwollspinnerei Eilermark 
vlak voor de afbraak.

Café Hotel Terhaar sive Droste rond 1930.
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Gedurende de Eerste Wereldoorlog (1914-1918) wordt 
de grens met Duitsland gesloten en dat betekent 
voor veel mensen dat ze niet naar hun werk kunnen. 
Ook tal van Glanerbruggers worden getroffen door 

het leed dat tijdens de Tweede Wereldoorlog over de 
wereld losbarst. Joodse inwoners worden vermoord en 
anderen komen om in werkkampen of worden getroffen 
door oorlogsgeweld.

Ontwikkeling na 1914

Tussen de twee wereldoorlogen breidde Glanerbrug zich verder uit. Er verrezen 
verschillende woningen onder andere het Rode dorp en de Vlodderstad. Eind jaren 20 begin 

30 begon de bouw van woningen zoals het in de volksmond genoemde “Het Hongerdorp”. 
In de bloeiperiode kende deze wijk op elke hoek van de straat een kruidenierswinkel.
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Oude boerderij 
Heersche, waar nu 
woningen staan op 
Het Schild.

Prik en Prak uit 
Overdinkel voor het 
Redemptoristen- 
klooster.

Baumwollspinnerei 
Eilermark vanuit 

de lucht gezien.

Baumwollspinnerei 
Eilermark.

Grens met klooster.

Arbeiderswoningen 
in het Laantje.

Rijksweg hoek 
Tolstraat.

De Glanerbeek in 
het Schipholtsbos. 
De Florbach 
stroomt hier in de 
Glanerbeek die de 
natuurlijke grens 
tussen Nederland en 
Duitsland vormt.

Veenweg nu 
Schipholtstraat.

Erve Heersche.
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Na de bevrijding wordt de wederopbouw met kracht ter hand genomen, maar vanaf midden van de jaren ’60 
wordt het dorp Glanerbrug fors uitgebouwd. Nieuwe woonwijken worden aan de zuidkant (Eekmaat, muziekbuurt, 
Oikos, Eilermarke) en noordkant (Voskamp 1 en 2) van de Gronausestraat uit de grond gestampt. De onbeduidende 
grensovergang aan de houten brug van eens is uitgegroeid tot een gemeenschap met meer dan 10.000 inwoners.

Na de bevrijding

Verlengde Dr. Stamstraat 
toen nog een zandweg nu de 

Overturestraat. Hier is een nieuwe 
woonwijk ontstaan, namelijk de 
muziekbuurt met straatnamen 

zoals Sonatestraat, Preludestraat, 
Nocturnestraat en Operastraat.

Voor het Schengenakkoord was Glanerbrug 
één van de drukste grensovergangen van 

Nederland. Veel vrachtvervoer en personen 
passeerden hier de grens. Auto’s werden 

hier streng gecontroleerd op smokkelwaar. 
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Rijksweg met tram rond 1930.

Omgekeerd vinden ze in Duitsland koffie en boter uit 
Nederland lekkerder dan die in eigen land en is het dus 
aantrekkelijk om die de grens over te zetten. Zo wordt er 
zeker voor de oorlog en ook in de jaren na de bevrijding 
veel handel over de grens gedreven. Zeg maar gesmokkeld. 

Uiteraard zien marechaussees, douane en politie erop 
toe dat dit niet gebeurt, maar handige jongens weten 
via het Aamsveen of via de Beekhoek genoeg plekjes 
te vinden om ongezien met hun spullen de grens over 
te komen. Verhalen over smokkelaars en hun avonturen 
worden in de loop der tijd steeds smeuïger en zijn ook 
nu nog in Glanerbrug te beluisteren.

De poal oawer!
Het leven aan de grens heeft soms zo zijn voordelen. 
De fles “foezel” van Viefhues is toch goedkoper dan de sterke 
drank in Nederland en dan loont het om “van oawer de poal” 
een voorraadje mee te nemen voor vrienden en bekenden.

“Handige jongens weten 
via het Aamsveen of via 

de Beekhoek genoeg 
plekjes te vinden”

6 7IN VOGELVLUCHT OVER GLANERBRUG DE POAL OAWER!
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Uiteraard gaat het meeste verkeer van mensen en 
goederen gewoon op een legale manier de grens 
over. De werknemers bij de inklaringskantoren hebben 
er tot aan het verdwijnen van de binnengrenzen in 
Europa genoeg werk aan. Maar zowel de verhalen 

van de smokkelaars alsook de belevenissen van 
werknemers aan de grens behoren tot de geschiedenis 
van Glanerbrug. Een kleurrijk stukje geschiedenis, 
onlosmakelijk verbonden met de grens tussen 
Nederland en Duitsland.

Kleurrijk stukje geschiedenis
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Caltex benzinepomp 

Veldman, laatste 
gelegenheid om te 

tanken in Nederland.

Grensbewaking 
1914-1918.

Bij het invoeren van de EURO verloor het Grens Wisselkantoor zijn functie. 
Het kantoor werd overgeplaatst naar Enschede. Het gebouw heeft nadien 
verschillende bestemmingen gekregen, onder andere Ariënszorg Palet.
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Kunst bij de 
Glanerbeek.

Oude 
douanewoningen.

Grensovergang 
rond 1900.

Grens Nederlandse 
zijde met 

links het oude 
Grenswisselkantoor.

Grensovergang 
met rechts het 

Caltex pompstation 
en links het 

grenswisselkantoor.

Goederentransport 
met paard en 
wagen rond de 
eeuwwisseling 
1800 - 1900.

Grens gezien 
vanuit Duitsland 
rond 1920.

De grens werd 
nog afgesloten met 
een slagboom.
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“Uiteraard gaat het 
meeste verkeer 
van mensen en 

goederen gewoon op 
een legale manier 

de grens over”

Veel Duitsers 
bezochten op 
zaterdag de 
Enschedese 
markt. Dit 
had lange 

rijen auto’s 
tot gevolg. 

Bij de grens 
werden ze 

gecontroleerd 
op paspoort, 
autopapieren 
en verboden 

goederen.
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Grens met rechts 
Café Verspohl en 
links Schmeing.

Butterfahrten 
nach Holland.

Met Pasen en 
Pinksteren was 
het altijd topdrukte 
aan de grens.
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Tabak, boter, koffie, 
en sigaretten kopen 
in de winkels van 
Tegeler en Hoogeveen.

Ook fietsers 
ontkomen niet 

aan controle.
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Veel verkeer aan 
de grensovergang.

Rechts het café en 
kegelbaan Verspohl.

Hotel-café Terhaar sive Droste met terras. Hier kwamen de notabelen van Glanerbrug 
regelmatig samen. Nu is hier het Euregio vergadercentrum gevestigd. De Euregio bevordert 

de grensoverschrijdende samenwerking tussen burgers, ondernemers en organisaties.
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Fraaie woningen aan de Rijksweg hoek Zweitserweg 
nu Dr. Stamstraat. Deze woningen zijn gebouwd ten 

behoeve voor het personeel van de Baumwollspinnerei 
Eilermark. Op de ansichtkaart staat Zweitserweg 

gedrukt, maar dat was een foutje. De weg was namelijk 
genoemd naar ene heer K. Schweizer die een hoge 

functie bekleedde bij Baumwollspinnerei Eilermark 
hij was tevens brandweercommandant en voorzitter 
van de kerkenraad.Schweizer liet aan de overkant op 

de andere hoek een huis bouwen. Nadien heeft het 
nog een tijdje als postkantoor gefunctioneerd vandaar 
dat Frans Richters die er later een hotel van maakte, 

het Hotel de Post noemde.

Niet dat er al zoveel te beleven viel, maar hij werd 
op oude landkaarten in ieder geval aangegeven. 
Vooral vanaf eind 19e en begin 20e eeuw 
ontwikkelde Glanerbrug zich langs de Rijksweg. 

Hier staat al vanaf 1906 een protestantse kerk, 
opende in 1884 de G1 school voor het eerst de 
deuren voor leergierige kinderen en stond ook 
een kazerne van de marechaussee. Langs deze 
straat waren de kantoren voor in- en uitklaring 
van goederen, stond het bureau van politie 
en een postkantoor en is sinds 1926 ook de 
bibliotheek te vinden.

Je zou hem met een beetje overdrijving “de slagader” 
van Glanerbrug kunnen noemen: de Gronausestraat. In het
verleden heette hij de Rijksstraatweg, daarna de Rijksweg 
of gewoon “de Straot”. Lange tijd was het de enige weg die 
als zodanig in Glanerbrug bekend stond. 

In de beginperiode 
had Glanerbrug een 

slechte naam. Al 
vrij snel ontdekten 
de inwoners dat het 

smokkelen van boter, 
thee en koffie naar 
de overkant en het 
handelen in valuta 
heel aantrekkelijk 
kon zijn. Ondanks 

de inzet van douane 
en marechaussee 

floreerde deze 
illegale aktiviteit als 
nooit tevoren. Niet 

alle smokkeltochten 
liepen goed af, want 

gezagsgetrouwe 
commiezen wisten 

heel wat smokkelaars 
aan te houden.
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Marechaussee-
brigade met onder 

andere adjudant 
Broekhuis.

Bijschrift 
grenspaal 848.

Marechaussee- 
woningen op de hoek 
Gronausestraaat 
Spoorbaanstraat.

Smokkelaars 
brengen hun waar 
over de grens in 
het Aamsveen.

De Stroat
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De verbindingsweg tussen Enschede en Gronau is 
vooral van belang vanwege de vele winkels. Dat was al 
zo aan het begin van de 20e eeuw en dat is nog steeds 
het geval in de 21e eeuw. Veel oude en vertrouwde 
winkels zijn verdwenen, enkelen hebben de oorlogen, 
de crises en de vele vernieuwingen overleefd. 

Daarnaast was en is de Gronausestraat altijd het toneel 
van grote evenementen. De intocht van Sinterklaas 

gaat er steevast over, net zoals de carnavalsoptocht 
en de muzikale rondgangen van muziekkorpsen in het 
verleden en niet te vergeten de braderieën en andere 
evenementen die veel belangstellenden weten te 
trekken. 

“De Straot”, misschien niet helemaal “de slagader” van 
Glanerbrug, maar wel een belangrijke ontmoetingsplek 
voor alle inwoners. 

Een belangrijke weg

“Je zou de Gronausestraat met een beetje overdrijving 
“de slagader” van Glanerbrug kunnen noemen”
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Winkels, schildersbedrijf Koopmans en boekhandel Olijve.
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‘Duitse’ winkel 
aan de Rijksweg.

Rijksweg met de 
oude marechaussee 
kazerne.

Parkeerprobleem op de Rijksweg. 
Auto geparkeerd op de trambaan.

Rijksstraatweg ter hoogte van het Stokersdorp.

Na het verdwijnen van de tramlijn ontwikkelde de TET zich tot een groot Twents stads- en streekvervoerbedrijf. In 1923 
begon de TET een stadsbusdienst in Enschede. In 1933 werd de tramdienst naar Glanerbrug vervangen door een busdienst.  

De busdienst naar Glanerbrug wordt verlengd naar Gronau.  Deze verbinding werd opgeheven na de heropening van de 
treinverbinding naar Gronau. In 1998 ging de TET samen met andere maatschappijen en werd de naam TET opgeheven.

Modehuis 
Visschedijk aan 

de Rijkstraat.

Terug naar de “Heimat”.
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Links de oude Rijksweg 
genaamd Napoleonweg. 

Oorspronkelijke bewoners van 
Glanerbrug hebben het over 

De Straot, als zij de 
Gronausestraat bedoelen. 

Lang was de in 1828 
afgebouwde eikenlaan van 

Enschede naar de grens met 
het toenmalige koninkrijk 

Pruisen -als bedieningsweg 
nog grotendeels aanwezig-  
de enige geplaveide weg in 
het dorp. Napoleon had de 

weg laten ontwerpen. De elf 
meter brede route met twee 

rijstroken zou deel uitmaken 
van een Europees netwerk 
van lijnrechte wegen voor 

snelle troepenverplaatsingen. 
Hiernaast werd later de 

nieuwe weg aangelegd met 
gescheiden fietspaden.
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Mooie doorkijk van 
de Rijksweg met 

rechts supermarkt 
Visschedijk.

Rijksstraatweg 
met pand Schuite.

Rijksstraatweg 
met voetgangers.

Politieagenten voor 
oude marechaussee 
kazerne.
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Een bomenrijke 
Rijksweg.

De eerste 
etagewoningen 

in Glanerbrug.

Schoenhandel 
Revenboer, 

tegenwoordig 
Kruidvat.

Tankstation 
Harm de Leeuw.

‘Duitse winkel‘ 
van Biemold.

Van groentehandel 
naar visboer en nu  
kaashandel aan de 
Rijksweg.

Eindpunt tram bij 
Terhaar sive Droste.

Oude postkantoor 
hoek Dr. Stamstraat.
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Daarna worden verbindingswegen aangelegd en bebouwd. Vooral na de 
Eerste Wereldoorlog groeit de behoefte aan betaalbare huurwoningen 
zodanig dat hele buurten moeten worden gebouwd. In het Aamsveengebied 
verrijzen in 1924 eenvoudige woningen voor de minst draagkrachtigen; het 
wordt een wijkje met de schilderachtige naam (en soms even markante 
bewoners) Vlodderstad. Eind jaren’20/ begin jaren ’30 worden Eekmaat 
(“Hongerdorp”) en het Meijerdorp (“Tranendal”) gebouwd.

Het dorp groeit
De eerste straten van het groeiende dorp Glanerbrug zijn de zijstraten
van de Rijksweg, zoals de Kerkstraat, Schipholtstraat, Veldstraat en
de Tolstraat. Daar worden huizen gebouwd voor de arbeiders die in de
textielfabrieken van Enschede en Gronau werken.

Etagewoningen gelegen aan 
de Pieter Nuytsstraat in de 
buurt ‘Het Bentveld’. Een 

kindvriendelijke buurt met 
relatief veel gezinnen en veel 

voorzieningen in de buurt. 
Gesitueerd op fietsafstand van 

het centrum van Enschede.

De bijnamen van diverse wijken geven aan dat het bepaald geen vetpot is geweest voor de bewoners in die jaren. 
Het leven in die buurten bevalt de bewoners blijkbaar wel, want het verloop onder de huurders is zeer gering. 

Tijdens de crisisjaren en gedurende de Tweede Wereldoorlog ligt de huizenbouw ook in Glanerbrug zo goed als 
stil. Na de bevrijding worden aan de Zwarteweg en het oostelijk daarvan liggende gebied woningen gebouwd om 
in de woningnood van na de oorlog te kunnen voorzien. Glanerbrug is klaar voor de toekomst.

Klaar voor de toekomst
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Nieuwbouw- 
woningen aan 
de Bentstraat.

Duplexwoningen 
aan de Bentstraat.

De naam is ontleend aan de R.K. kerk in deze 
straat. De oude benaming was vrijwel identiek 

en luidde Kerkweg. De Kerkstraat was van 
oudsher een belangrijke winkelstraat. Vanaf 

de jaren zestig verdwenen veel winkels onder 
andere Gosselt, Koershuis, Konter, Kaalverink, 

Besseler en twee keer slager Muller. Momenteel 
is het aantal panden met een winkelbestemming 

een fractie van het oorspronkelijke aantal.

Bentstraat 
‘t Bentveld.
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Sociale huurwoningen aan de W.C. Schoutenstraat.

“De bijnamen van diverse 
wijken geven aan dat het 

bepaald geen vetpot is 
geweest voor de bewoners 

in die jaren”

Op deze luchtfoto van Glanerbrug is de uitbreiding 
goed te zien met in het midden de Gronausestraat. 

De wijk “Het Bentveld” en “Voskamp 1”. 
Linksonder de Bultsweg en Lonnekerweg. Rechts 

de “Eekmaat” en rechtsonder het Stokersdorp.
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Eekmaatstraat 
anno 1960.

J.C. de Rijpstraat.
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Tranendal 
Heurmanstraat.

In 1957 betrekt 
de familie 

Wessendorp 
als eerste de 

nieuwe woningen 
aan de Jacob 

Roggeveenstraat. 

De Jacob 
Roggeveenstraat 
krijgt medio jaren 
‘60 de bijnaam 
‘Kinderdijk’ vanwege 
de ongeveer 250 (!)
kinderen die in de 
straat wonen.

Vijverstraat.

Luchtfoto 
eind jaren 60.

De Pastoor Meijerstraat 
voor de oorlog.

Wederom de 
Pastoor Meijerstraat, 
maar nu 40 jaar later.
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Maar daarmee is aan de behoefte naar koop- en huurwoningen 
in Glanerbrug niet voldaan, nog lang niet. Begin jaren ’70 wordt 
de “muziekbuurt” gebouwd met in de nabijheid drie basisscholen 
en zwembad/sporthal De Brug en met straten die namen dragen 
als Rondostraat, Nocturnestraat en meer van dat fraais. In snel 
tempo wordt ook aan de noordkant van het dorp gebouwd. 

De wijk Voskamp tussen de spoorlijn in het noorden, de 
Gronausestraat in het zuiden, de ijsbaan in het oosten en de 
Ecozone in het westen, is een fraaie en ruim opgezette buurt. 

Uitgegroeid?
Vanaf eind jaren ’60 wordt grootschalige nieuwbouw in
Glanerbrug met kracht ter hand genomen, als aan de zuidkant
van het dorp de Eekmaat verrijst. Het is een fikse wijk met
straten die naar ontdekkingsreizigers zijn genoemd.

Appartementencomplex “De Eekmaat” 
gelegen op de hoek Gronausestraat 
en de Oostweg. Als voorportaal van 
de stad Enschede en als hoeksteen 
van de wijk Eekmaat, verrees een 

bijzonder woongebouw. Het kenmerkt 
zich door een sculpturale vorm en een 

stoere uitdrukking.
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Waterwoningen 
in de Eekmaat.

Nieuwbouw Gerrit de 
Veerstraat, vroeger 
Pannekoekenweg.

Waterwoningen.

Heidevlinder.

Eschmarkeflat.

Nieuwbouw 
de Eschmarke.

Busbaan 
met nieuwe 
woningen.

Nieuwbouw 
Vlinderbuurt.
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Ook in het aloude Bentveld wordt volop nieuwbouw gepleegd en komt er ruimte voor nieuwe inwoners van 
Glanerbrug. Eind 20e eeuw beginnen de plannenmakers van de gemeente aan drie hele ambitieuze projecten: 
Eekmaat-West en Oikos aan de zuidkant en Het Schild aan de noordkant van het dorp. Eekmaat-West strekt zich 
uit vanaf de Willem Barentszstraat tot aan de Oostweg en is met rum 3000 inwoners de grootste van de drie. 
Oikos is een wijk waar qua bebouwing en woonomgeving veel aandacht is besteed aan het milieu en waar alle 
straatnamen verwijzen naar de Griekse mythologie. 
Op Het Schild, de kleinste van de drie, 
staan royale vrijstaande woningen 
in carrévorm met in het midden een 
mooi groen hart.

Ambitieuze projecten

Fraaie appartementen aan de Veldkerslaan 
gelegen in de wijk Eekmaat West. Deze 
appartementen zijn gebouwd in 1999. 
Dit is een kindvriendelijke buurt met 

relatief veel gezinnen. Verder is het een 
betrekkelijk rustige buurt gekeken naar de 
bevolkingsdichtheid. In de nabijheid van 

winkelcentrum en sportvelden.
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Waterwoningen 
Beringstraat.

Busbaan.

Woningen in 
de Vlinderbuurt.

Uitbreiding 
Het Schild.
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Nieuwbouw 
woningen aan 

de busbaan.

Milieuvriendelijke 
woningen in de 
Ecowijk Oikos.
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Het Schild.

Aparte 
woningbouw Oikos.

Helios (Grieks voor huis) flat in de wijk Oikos. Oikos is een experimentele 
ecologisch wijk met wadi’s, experimentele bestratingsvormen, zorgvuldig 
waterbeheer en groene erfafscheidingen die worden aangeplant door de 

gemeente maar moeten worden onderhouden door de bewoners.
De grenspost Glanerbrug 
is in een eeuw tijd 
uitgegroeid tot een 
imposante woonwijk 
waarin nu zo’n 10.000 
mensen met plezier 
werken, wonen en… 
LEVEN!

Met plezier
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De jongedame in kwestie heette 
Dolphinia en dan is Dolphia niet 
ver meer. Het café dateert uit het 
midden van de 19e eeuw en is 
decennialang het enige gebouw 
aan de weg tussen Enschede en de 
grensovergang. 

Pas in de jaren ’20 van de vorige 
eeuw begint men met het bouwen 
van ongeveer 250 huurwoningen, 
die voornamelijk bewoond worden 
door textielarbeiders van Van Heek 
&Co. In de ruimere woningen aan de 
Rijksweg wonen leidinggevenden 
uit de fabriek en daarachter, rond 
de vijver, de arbeiders. 

Dolphia
Dolphia, oh Dolphia… Deze wijk tussen Glanerbrug en Enschede 
is genoemd naar de - volgens verhalen - beeldschone dochter 
van één van de eerste uitbaters van het café aan de Rijksweg. 

“Dolphia is een tuindorp uit 1930, gesitueerd aan de noordzijde van 
de Gronausestraat tussen Enschede en Glanerbrug. Het tuindorp 

werd gebouwd door de R.K. Bouwvereniging Ons Huis, om de
textielarbeiders werkzaam bij Van Heek & Co, van onderdak te voorzien. 

Het tuindorp is een rechthoekig complex met 250 woningen die in
symmetrische rijen rond een plein zijn gebouwd“.
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Hotel Dolphia.
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Oude Rijksweg.

Winters tafereel 
op Dolphia.

Het imposante klooster wordt in 1936 
gebouwd voor de paters Kapucijnen en in 
1937 trekken de eerste paters het gebouw 
binnen. Zo was het, zo blijft het vele, vele 
jaren lang. De paters verlaten het klooster 
doordat nieuwe roepingen uitblijven en 
de laatste Kapucijner, pater Ananias, trekt 
in 1992 de deur van zijn kamer achter 
zich dicht. Het voormalige klooster krijgt 
verschillende bestemmingen en doet thans 
dienst als bedrijfsverzamelgebouw.  De 
voormalige Bernadettekapel heeft een 
restaurantbestemming gekregen. 

Het klooster 88
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Het onderwijzend personeel 
van de St. Franciscusschool.

Klooster 
met school.

Eenzame auto op 
de Gronausestraat.

“Tuindorp Dolphia is in 
de jaren ‘30 gebouwd in 

opdracht van textielfabriek 
Van Heek & Co”
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Het rustieke Transvaalsplein met  
vijver, bruggetje, zitbanken, gazon 
en beplanting  vormt het hart van 

de nieuwe aangelegde wijk.

In 2005 begint een grote operatie van 
woningbouwvereniging “Ons Huis”, de eigenaar van de 
woningen op Dolphia. Vierentachtig woningen worden 

gesloopt en de resterende 165 ondergaan een grondige 
renovatie. Anno 2019 biedt de fraai opgeknapte wijk 
Dolphia onderdak aan ongeveer 600 inwoners. 

Grondige renovatie
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Tuindorp Dolphia.
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Fraai doorkijkje 
op Dolphia.
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Klooster van 
de Orde van de 

Kapucijnen.
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Heineken 
bierkoets.
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Wijkcentrum 
op Dolphia.

Woonwagen-
centrum.
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Sanatorium 
Bruggerbosch.

Op  18 September 1975 is in de Christiaan de Wetstraat, wijk 
Dolphia te Enschede, tijdens  rioleringswerkzaamheden 

een enorme zwerfkei blootgelegd. Deze kei is nu eens niet 
naar elders versleept maar opgesteld op korte afstand van 
de vindplaats in een plantsoen. De grote steen van Dolphia 
is geschat tussen de 35.000 en 40.000 kilo, en is in elk geval 
groter dan de steen die voor het Rijksmuseum Twente ligt. 

Het buurtcentrum van Dolphia is naar de kei vernoemd.
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De St. Franciscusschool 
op het woonwagencentrum.

Doorkijk op het woonwagencentrum.

28 29IN VOGELVLUCHT OVER GLANERBRUG DOLPHIA

91 92

93 94

95 96

97 98

99



De Gereformeerde kerk werd op 
7 juni 1907 gesticht en op zondag 
8 juni vond de eerste kerkdienst 

plaats in een gehuurde schuur aan 
de Zwarteweg.  In september dat 
jaar werd de koopakte getekend 
voor de aankoop van een stuk 

grond aan de Aamsveenweg (nu 
Schipholtstraat). De nieuwe kerk 
met 227 zitplaatsen werd op 14 

november 1908 in gebruik genomen.  
De kerk is in 2016 verkocht aan de 

muziekvereniging Wilhelmina.

Aan het begin van de 20e eeuw gaat het snel met de 
bouw van kerken in Glanerbrug. De groeiende bevolking 
heeft behoefte aan een godshuis dat past bij de eigen 
geloofsrichting. In 1903 wordt de katholieke kerk aan de 
Kerkstraat in gebruik genomen en ook het zogenaamde 
“Klompenkerkje” van de Vrije Zendingsgemeente aan 
de Schipholtstraat stamt uit hetzelfde jaar.

De protestantse gelovigen komen bijeen in het “blauwe 
kerkje” dat stond op de plek van de huidige kerk die in 
1906 officieel in gebruik is genomen. Een jaar later, in 
1907, komen gereformeerde gemeenteleden voor het 
eerst bijeen in hun eigen kerk aan de Schipholtstraat.

Het klooster van de Redemptoristen, vlak aan de grens, is het 
eerste gebouw met een religieuze bestemming in Glanerbrug. 
In 1885 strijken de Duitse paters hier neer, omdat kanselier 
Bismarck de Redemptoristen kwijt wil uit het Duitse Rijk.

Kerken en kloosters 101
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Klooster van 
de Kapucijnen.

Sint Olafklooster nu 
Syrisch-Orthodox 

Klooster St. Ephrem.

In 1865 stichten de paters Redemptoristen, 
door kanselier Bismarck uit Pruisen 

verdreven, vlak aan de grens een klooster. 
Bij het klooster komt een seminarie, 
terwijl de paters tevens de zielzorg 

voor de katholieken uit de omgeving op 
zich nemen. In 1965 wordt het klooster 

verkocht aan de Dr. Ariënsstichting. Het 
gebouw wordt verbouwd tot bejaardenhuis 

annex gezondheidscentrum.
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Het oude klompenkerkje 
Eben Haëzer.
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Nederlands 
Hervormde Kerk 
Gronausestraat.
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Sint Olafklooster 
in de Beekhoek.

Mariaklooster aan de 
Pastoor Meijerstraat.

Redemptoristenklooster 
aan de grens.

Behalve het klooster aan de grens verrijzen er voor de Tweede Wereldoorlog nog drie kloosters. In De Beekhoek 
is dat het St. Olafklooster, aan de Pastoor Meijerstraat het Mariaklooster en op Dolphia het klooster dat aan de 
H. Coenraad is toegewijd. Vanuit die verschillende geloofsrichtingen, met hun soms zeer markante voorgangers, 
zijn ook de aanzetten gegeven tot de groei en bloei van het verenigingsleven in Glanerbrug. 

Verschillende geloofsrichtingen

Kathedraal 
Sint Ephrem 
de Syriër, Glane.

108

Historische Kring

Glanerbrug

Rooms-Katholieke Kerk 
Kerkstraat. Gereformeerde Kerk aan de Schipholtstraat.

De Rooms Katholieke Kerk 
“Onze Lieve Vrouw van de 

Heilige Rozenkrans” en 
de pastorie zijn gelegen 
aan de Kerkstraat 14-16 

in Glanerbrug. De kerk is 
gebouwd in de periode 
1902 - 1903. Kapelaan 
A.F. Meijer richt 1903 
een nieuwe parochie 
op. Hij woont zolang 

bij kruidenier/bakker 
Antonie Visschedijk aan 
de toenmalige Rijksweg. 

Hij zamelt geld in en krijgt 
een stuk grond van de 

familie Krasschenberg om 
er een kerk op te bouwen.

Na de jaren ’60 treedt een duidelijke afname in de 
geloofsbeleving op. De kloosters sluiten hun deuren 
en krijgen andere bestemmingen, maar ook de 
kerkgebouwen ontkomen er niet aan dat minder 
mensen de diensten en vieringen bezoeken. Het 
“Klompenkerkje” is de eerste die van kerkgebouw 
overgaat naar de huidige bestemming. In 2016 
verkoopt de gereformeerde gemeente het kerkgebouw 
en houdt vanaf dat moment de diensten samen met de 
hervormden in de kerk aan de Gronausestraat. 

In de aloude Beekhoek heeft het voormalige 
Olafklooster vanaf 1981 een nieuwe bestemming 
gekregen. De Syrisch-orthodoxe gemeenschap koopt 
het gebouw met de grond eromheen en sticht daar 
het klooster St. Ephrem de Syriër. Op het terrein achter 
het klooster verrijst in 1994 een prachtige kathedraal 
waar grotere vieringen kunnen worden gehouden.

Na de jaren ‘60109
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Rooms-Katholieke Kerk met pastorie.

Nederlands Hervormde Kerk.
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Muziekvereniging Wilhelmina Glanerbrug. 
De vereniging wordt op 15 oktober 1901 

opgericht in het Blauwe Kerkje te 
Glanerbrug door een dertiental leden van 

de jongemannenvereniging “Eben Haëzer”. 
Aanvankelijk luidt de naam van de vereniging 

Excelsior. Nadat Koningin Wilhelmina 
een aanvraag om een geldelijke bijdrage 

waarmee instrumentarium aangeschaft kon 
worden positief beantwoordt, wordt de naam 

gewijzigd in Wilhelmina.

Glanerbrug kent met Kunst naar Kracht, Juliana, Prins Hendrik, 
Wilhelmina, de Drumband Glanerbrug en het Drum- en 
pijperkorps Dolphia zes korpsen met gezamenlijk enkele 
honderden actieve leden. Op Tweede Paasdag of Tweede 
Pinksterdag maken de korpsen een muzikale rondgang door het 
dorp met steevast een café als eindpunt. Het concert op zo’n 
locatie wil nogal eens uitlopen en dan kan het gebeuren dat er 
laat op zo’n avond nog ergens een muzikant wat staat te toeteren. 
Van een herkenbare melodie is dan evenwel geen sprake meer.

“Glanerbrug, het muzikaalste dorp van Nederland!” Dat is nog 
eens andere koek dan de vooroordelen over messentrekkers 
en smokkelaars. Tot in de jaren ’60 kan Glanerbrug met recht 
aanspraak maken op de titel van dat muzikaalste dorp. 

Het muzikaalste dorp van Nederland

“Het kan gebeuren dat er laat op zo’n avond nog 
ergens een muzikant wat staat te toeteren. Van een

herkenbare melodie is dan evenwel geen sprake meer”
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Dameskoor RK Kerk met dirigent Trommelen en pastor Hendriksen 1981.

Paaswandeling majorettes en muziekkorps 
Kunst naar Kracht.
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Drum- en 
Pijperkorps 
Dolphia.
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“De Eleonora’s” met
Elly Schippers 

en Margo Beute.

Behalve de grote korpsen zijn in 
Glanerbrug ook vele koren actief. 
Koren die kerkelijk gebonden zijn, maar 
ook die daar niets mee van 
doen hebben. Glanerbrug kent in de 
jaren ’60 zelfs een eigen beatband: 
“The Fighting Cats”. 

Koren

Regionale bekendheid verwerft 
ons dorp door het optreden van 
de “Glanerbrugger Muzikanten” 
met Bea Masseling en Herma Beute 
als zangeressen en van zangeres 

Christy Heupink. Haar huwelijk met 
de Glanerbrugse banketbakker 
Jo Weber is zelfs te zien op de 
landelijke televisie. Het beeld “De 
Fluitspelers” van Glanerbrugger 

Martin Stolk dat in 1965 door 
burgemeester W. Thomassen 
wordt onthuld, is misschien 
wel het beste symbool van die 
muzikale bloeiperiode.

Regionale bekendheid
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Boerenkapel 
“Jongs oet Ven”.

Muziekvereniging 
Juliana.

Muziekvereniging Kunst naar Kracht is 
opgericht in mei 1907 na een scheuring in het 

muziekkorps “Ons Doel”. Het korps is zeer 
succesvol en heeft vele prijzen gewonnen. 

Door terugloop in het ledental wordt besloten 
om de vereniging na 93 jaar op te heffen en 

samen met de Prins Hendrik Harmonie op te 
gaan in het Harmonie Orkest Twente.

30 jarig jubileum Prins Hendrik Harmonie 1938.

De tambourmaîtres van vier 
plaatselijke muziekkorpsen.
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Christelijke Zangvereniging “Looft Den Heer”.

122
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De Glanerbrugse kinderen en die van 
Dolphia worden geinspireerd door de 

Glanerbrugse muziekverenigingen en met 
name door de drumbands, die de harmonie 
vooraf gaan. Het gevolg is dan ook, dat de 
augurkblikken en zuurkoolvaatjes al snel 

worden ingeruild voor echte trommels. 
Beide drumbands, zowel die van Dolphia 

als van Glanerbrug, hebben vele jaren van 
zich laten horen.

The Fighting 
Cats in de 
jaren 60.

Wilhelmina 
in concert.

Die grote korpsen van weleer... Ze zijn bijna allemaal 
verdwenen. Juliana verdween evenals de Drumband 
Glanerbrug en het Drum- en pijperkorps Dolphia. Kunst naar 
Kracht en Prins Hendrik fuseerden en gingen vervolgens 
op in Harmonie Orkest Twente. Enkel Wilhelmina speelt 
onverdroten voort onder eigen naam. 

Veel koren zijn vanwege vergrijzing en ontkerkelijking voor 
een groot deel opgeheven, zodat de titel “Muzikaalste dorp 
van Nederland” tegenwoordig behoorlijk overdreven klinkt. 
Helaas, het is niet meer. En die eenzame, licht aangeschoten, 
muzikant op de late avond van Tweede Paasdag of Tweede 
Pinksterdag met zijn tuba, die hoor je ook niet meer.

Bijna allemaal verdwenen
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Statieportret 
Christelijke 
muziekvereniging 
Juliana.

Muziekvereniging 
Juliana klaar 

voor afmars 
paaswandeling.

“Die eenzame, licht aangeschoten, muzikant op 
de late avond van Tweede Paasdag of Tweede 

Pinksterdag met zijn tuba, die hoor je ook niet meer”

Prins Hendrik Harmonie opgericht in 1907 door een groepje arbeiders van Eilermark. Geld om 
instrumenten aan te schaffen was er weinig. Via de groene grens worden de Duitse instrumenten 

Nederland binnen gesmokkeld. De eerste jaren beperken de muzikale aktiviteiten zich tot het 
opluisteren van bruiloften en partijen. Onder leiding van dirigent Jan van Veen, die meer dan 

40 jaar Prins Hendrik onder zijn muzikale hoede heeft, wordt de vereniging een “echte” harmonie.

In 1920 richten arbeiders van de Baumwollspinnerei 
Eilermark een eigen voetbalclubje op en een jaar 
later staat het lidmaatschap open voor iedereen 
die tegen de bal wil trappen. Vanuit kerken en 
vakbonden wordt sporten gepromoot als tegenwicht 
tegen de verleidingen van de alcohol. 

Na Eilermark worden meer voetbalclubs opgericht: 
vv Glanerbrug, Avanti, Sportlust (tot 1980 alle drie 
op ’t Bultserve), Dolphia en ’t Centrum. 

Behalve voetbal zien ook turnverenigingen het licht: 
Willen is Kunnen (WIK) en Wilskracht. Deze laatste 
gaat na de Tweede Wereldoorlog samen met Avanti, 
waardoor er een omnisportvereniging ontstaat.

Het duurt even voordat de eerste inwoners van ons dorp sport 
gaan beoefenen. Dat is op zich heel logisch, want het werk in de fabriek 
en op het eigen stukje grond kosten meer dan genoeg energie. 

GVV Eilermark 
Glanerbrug 

opgericht op 
12 oktober 1920 

door enkele 
arbeiders van de 

Baumwollspinnerei 
Eilermark. 

Op de foto het 
kampioenselftal 
‘72-’73 1e klasse 
D, het hoogste 
niveau in het 

amateurvoetbal.
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1e elftal VV Sportlust 1989-1990.

Sport staalt de spieren
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1e elftal 
VV Sportlust 
1962-1963.

IJspret op 
de ijsbaan in 

Glanerbrug.
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Avanti met 
onder andere 

Rudy Tip.

Een kampioenselftal 
van GVV Eilermark
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Het kampioenselftal 
van Avanti-

Wilskracht in 1967.

Gezellige drukte 
op het ijs.

Maar er is meer en er komt nog veel meer bij. 
Al voor de oorlog zijn er wandelsportverenigingen 
en na 1945 wordt het palet aan sportverenigingen 
verder uitgebreid met handbal, volleybal, korfbal, 
tennis, waterpolo, judo, biljarten, darten en 
tafeltennis. Daarnaast wordt er ook heel veel 
individueel gesport in sportschool of gewoon 
hard rennend langs ’s Heeren wegen. 

Divers aanbod
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Judovereniging 
Budokai.
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Gymnastiek 
vereniging W.I.K.
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Kampioenselftal 
VV Glanerbrug.

VV Arminia op 
veldje aan de 

Ekersdijk.

Sportbeoefening in de 
21e eeuw is niet zozeer 
een hulpmiddel in de 
strijd tegen alcohol, 
maar past in het streven 
naar een gezonde 
geest die in een gezond 
lichaam hoort. En zo is 
het maar net!

Anno nu

Hoogstandje 
op de brug.135
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Op 19 januari 1940 wordt de IJsclub Glanerbrug opgericht. Sinds 1948 is 
aan de Middenweg de Glanerbrugse ijsbaan gevestigd. Het voortbestaan 
van de club is onzeker door de warme winters van de laatste decennia.
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De middenstand 
van Glanerbrug 
is en was vooral 

gesitueerd aan de 
Gronausestraat. In 

de eerste jaren 
na de Tweede 

Wereldoorlog wordt 
aan grens veel 

“Butter, Käse und 
Kaffee” verkocht 
aan de Duitsers.

Wie staat er niet bij Biemold voor het raam om met een druk op de knop de speelgoedtrein in beweging te zetten? 
Wie kijkt er niet vol verlangen naar de etalages waarin speelgoed staat uitgestald? Welke volwassene maakt niet 
graag een avondwandeling door het dorp om de prachtig ingerichte en verlichte etalages te bekijken? 

De meeste ondernemingen beginnen in de voorkamer van het eigen 
woonhuis en gaan over van vader op zoon. Zo zetten meerdere generaties 
(soms zelfs vijf) de zaak voort en met elke nieuwe generatie wordt 
de winkel verder uitgebouwd en verfraaid. 

Ieder jaar opnieuw als de dagen korter worden, kloppen kinderharten 
vol verwachting. De donkere dagen brengen de komst van Sinterklaas 
en daarna het feest van Kerstmis. De vele winkeliers spelen daarop in 
door van hun etalages prachtige kunstwerken te maken.

De middenstand

Galanteriewinkel 
gebr. Ter Hoffstedde.

Sigarenwinkel 
Heurman.
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Vivowinkel 
Hoogeveen 
aan de grens.

De rijwielzaak 
van Kaalverink op de 

hoek Kerkstraat/
Pastoor Meijerstraat.
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Dat Johan Nijhuis, nadat hij jarenlang als kolenboer de 
kost heeft verdiend, een succesvolle overstap maakt 
naar de slijterij, tekent misschien wel de flexibiliteit 
van meer Glanerbrugse ondernemers. Sommige zaken 
behouden hun oorspronkelijke uiterlijk en karakter; 
in de handwerkzaak van de gezusters Oonk aan 
de Bentstraat lijkt de tijd stil te staan en ook in de 
zaadhandel van Extercate aan de Rijksweg ruikt het 
vertrouwd en straalt de ondernemer deskundigheid uit.

Flexibel en deskundig

Drogisterij Hardick.
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Familie 
Wagenvoort 
aan de 
Rijksweg.
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Eerste generatie groenteboer Dapper.

IJzerhandel Gosselt 
aan de Kerkstraat.
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In de zijstraten van de Gronausestraat zijn veel buurtwinkels 
te vinden. Op de foto Betsie en Willie Vaneker voor hun Enkabe 
winkel aan de Corn. Houtmanstraat. De winkels van de Enkabe, 

Végé, Centra, Vivo en de Combinatie zijn er niet meer. Hiervoor in 
de plaats zijn de grotere supermarkten AH en Jumbo gekomen.

145

Historische Kring

Glanerbrug

Juwelier 
Jan van Veen.

De Kerkstraat is de tweede 
winkelstraat in Glanerbrug met 
kruidenierszaken, drogisterijen, 
een sigarenzaak, groenteboeren, 

slagers, kapperszaken, 
rijwielhandelaren en een 

galanteriewinkel. Op de foto 
fruit- en groentehandel G. Smit 

tevens in de zomer verkooppunt 
van Lonneker ijs.
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Kruidenierswinkel Everink,
 hoek Bentstraat Gagelstraat.
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Tweede generatie 
groenteboer Dapper 
in de Bentstraat.

Sparwinkel 
Jan Koning aan 

de Bultsweg.
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Zelfbediening Paraat met lunchroom.
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Personeel Wagenvoort poseert voor de fotograaf.
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Slagerij Van Veen 
aan de 
Schipholtstraat.

Veel van die oude en vertrouwde namen uit de Glanerbrugse 
middenstand zijn verdwenen; de strijd tegen de grote ketens 
doet hen vaak de das om, maar ook het gebrek aan opvolgers 
speelt een rol. Het is niet anders...

Vertrouwde namen verdwijnen
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Derde en vierde 
generatie Dapper.
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De ondernemers verenigen zich in meerdere organisaties, soms zijn 
het regionale of landelijke organisaties zoals de VéGé en de Enkabé 
(voor kruideniers), maar de meeste Glanerbrugse ondernemers zitten in 
de Gong of in de AB. Deze laatste twee fuseren tot de winkeliersvereniging 
“Koopcentrum Glanerbrug” en maken reclame via het huisorgaan 
“De Grensstreek”, waarin ook nieuws uit het dorp is opgenomen. 

Uiteraard zijn en blijven er ook ondernemers die niets zien in zo’n grote 
club. “Koopcentrum Glanerbrug” stimuleert de winkels om luifels te 
plaatsen voor hun winkels en organiseert diverse braderieën en acties 
om Glanerbruggers en mensen van buiten het dorp naar het eigen 
winkelbestand te lokken. Anno 2020 is het winkelaanbod in Glanerbrug 
zeer divers en breed gesorteerd. Er is en blijft voor elk wat wils!

Voor elk wat wils
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Winkel met de 
gehele familie 
Wagenvoort.
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Ruimtegebrek 
of bang 

voor diefstal?

Engbert Prins
aan de

Dr. Stamstraat.
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Brand bij Jamin, Gronausestraat.

Aan de Kerstraat heeft ook Willem Gosselt beter bekend als 
‘Spieker Willem’ een winkel in ijzerwaren. Onvoorstelbaar 
wat er allemaal te koop is; men vraagt hier niet gauw mis. 
‘Als Spieker Willem het niet heeft, is het nergens te koop.’

De Groen van Prinstererschool 
is opgericht in 1922 door 

de vereniging ‘School met 
den Bijbel’. De school gaat 

in 1966 samen met de 
Wilhelminaschool en krijgt 

dan de naam “De Dillenburg”. 
In 1978 verhuist de school 
naar de Ouverturestraat. 

Het leeg staande pand 
aan de Schipholtstraat 
wordt gesloopt en op 
de plek staat nu een 

appartementencomplex.

In 1910 start de G2, de latere Dolphiaschool, in 1911 opent de G1 een dependance 
aan de Schoolstraat en in 1914 wordt de G3 aan de Schipholtstraat in gebruik 
genomen. De onderwijswet van 1920 maakt de weg vrij voor bijzonder 
onderwijs en dan worden katholieke en protestants-christelijke scholen gesticht.

De gereformeerden beginnen in 1922 met de Groen van Prinsterer aan 
de Schipholtstraat en in hetzelfde jaar start ook de St. Gerardusschool 
aan de Kerkstraat. De opkomst van deze scholen gaat uiteraard ten koste 
van de leerlingenaantallen bij het openbaar onderwijs. De groei van het aantal 
scholen is evenwel nog niet voorbij. In 1929 opent het openbaar onderwijs 
de G4 aan de Bultsweg en wordt aan de Pastoor Meijerstraat de Mariaschool 
voor meisjes geopend.

Al voor de Tweede Wereldoorlog is het onderwijs-
landschap van Glanerbrug gevormd. In de Beekhoek 
staat vanaf 1884 het Beekhoekschooltje en in hetzelfde 
jaar opent aan de Rijksweg ook de G1 de schooldeuren.

De scholen

“De onderwijswet van 1920 maakt de 
weg vrij voor bijzonder onderwijs”
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Oorlog en bevrijding

In de winter van 1944-1945 is het onderwijs op alle scholen 
voorbij. Duitse troepen worden er ingekwartierd en daar 
waar dit niet het geval is, houdt het gebrek aan brandstof 
de kinderen thuis. 

Na de bevrijding verandert er - behalve de namen 
bij het openbaar onderwijs - vooralsnog weinig. 
De Jan Ligthartschool, Dolphiaschool en de 
Pestalozzischool worden de nieuwe namen voor de G1, 
G2 en G4. De G3 krijgt een andere onderwijskundige 
invulling en wordt  een school voor Voortgezet Lager 
Onderwijs (VGLO): de Albert Schweitzerschool. 

Op Dolphia verrijst begin jaren ’60 de St. Franciscusschool 
voor woonwagenkinderen. Vanwege het teruglopende 
leerlingenaantal moet de laatste directeur, Henk Span, 
de deuren van de school voor de zomervakantie van 1995 
sluiten. De overgebleven kinderen gaan over naar de 
St. Gerardusschool evenals de laatste leerkrachten.

Mannen met aanzien

De protestants-christelijke zuil neemt in 1930 de 
Wilhelminaschool in gebruik, die in het pand van de 
dependance van de G1 aan de Schoolstraat komt. 
De schoolhoofden, zeker in deze jaren, zijn mannen 
met aanzien en gezag in het hele dorp. Niet alleen 
zijn ze hoofd der school, maar vaak ook actief bij 
maatschappelijke en culturele instellingen.  

De Wilhelminaschool 
in de Schoolstraat 

is een school 
voor Christelijk 
volksonderwijs 

opgericht in 1930. 
Later vestigt 

scholengemeenschap 
De Marke zich in dit 

gebouw. Op deze plek 
staat nu apotheek 

De Eekmaat.

De St. Gerardusschool wordt in september 1922 in 
gebruik genomen. De bouwgrond hiervoor is geschonken 
door Gerardus Krassenberg. Het ontwerp is van architect 
Joh. Sluimer. De school is twee keer verhuisd. Eerst naar 

de Pastoor Meijerstraat in de voormalige Mariaschool, 
daarna naar de huidige locatie ook weer aan de 

Kerkstraat. Het schoolgebouw aan de Kerkstraat is lange 
tijd in gebruik geweest als Dorpshuis.
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Albert 
Schweitzerschool 
voor VGLO.

OBS Glanerbrug Zuid.

Dolphia school 
na de verbouwing.

Oude Dolphia school.

Pestalozzi school aan de Bultsweg.
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De laatste decennia van de twintigste eeuw verandert er veel: 
alle scholen, behalve de Pestalozzi, betrekken nieuwe 
gebouwen. De meeste scholen kiezen tegelijk een andere 
naam en in de nieuwe wijk Eschmarke verrijzen twee scholen 
voor basisonderwijs. Digitaal onderwijs doet zijn intrede en 
het digibord vervangt het oude vertrouwde schoolbord 
met de krijtjes.

Veel veranderingen

Nieuwe 
Gerardusschool aan 

de Kerkstraat.
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Beekhoekschool 
van meester 
Biesterbosch.

Gerardusschool 
aan de Pastoor 

Meijerstraat.

Openbare 
Lagere School aan  
de Rijksweg.

Jan Ligthartschool 
aan de Schipholtstraat.

CBS Ouverture aan de Overturestraat.

Katholieke 
basisschool 
De Troubadour.

De uitbater heeft de voorkamer ingericht als 
café/slijterij en bewoont met zijn gezin de andere 
ruimtes. Terwijl manlief overdag in de fabriek of 
ergens anders werkt, bedient de vrouw des huizes 
de klanten. Na werktijd neemt de man dan de 
bediening over. Het is hard werken voor weinig geld. 

Sommige ‘voorkamercafés’ groeien uit tot ware 
feestzalen waar feesten en trouwerijen plaatsvinden, 
of waar rouwenden na een begrafenis terecht 
kunnen voor een koffietafel. 

Glanerbrug telt voor het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog 
zo’n 25 drankgelegenheden. Veel van die gelegenheden zijn als 
zogenaamd ‘voorkamercafé’ begonnen of zijn dat dan nog steeds.

Nou vooruit, nog eentje dan!

Aan de Schoolstraat 
op nummer 34 

treffen we het café 
van Aagten aan. 

Johannes Aagten 
is gestart met een 

koffiehuis en krijgt 
later een vergunning 
om alcoholhoudende 
dranken te schenken. 
Als Johannes in 1917 
overlijdt, krijgt zijn 
weduwe Johanna 

vergunning van het 
gemeentebestuur van 
Lonneker om het café 
voort te zetten. Zoals 

uit de vergunning 
blijkt, is café Aagten 
een voorkamercafé.

“Sommige ‘voorkamercafés’ 
groeien uit tot ware feestzalen”

Gezellig op terras bij hotel De Post.
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In het register van de 
Kamer van Koophandel 

staat vermeld dat Hendrik 
Kuiper in 1925 er zijn 
hotel/café/restaurant 

laat inschrijven. Het café 
verwerft zich in de loop der 

jaren een goede naam en 
daaraan dragen vooral de 
vleesschotels, de salades 

en niet te vergeten de 
Russchische eieren bij, die 
Kuiper (daarin bijgestaan 

door zijn vrouw Aaltje) 
zelf maakt. Nationaal is 

ook de residentie van 
de carnavalsverenigingen 

De Deurzetters en 
De Grenskeerlkens 

geweest. Café Nationaal 
is er niet meer. Het zal 
afgebroken worden om 
plaats te maken voor 

appartementen.

Ook verenigingen beschouwen 
de grote cafés als hun club-
gebouw waar ze bestuurs- en 
ledenvergaderingen kunnen houden, 
maar waar ook genoeg ruimte is 
voor een bazaar of een feestavond. 
Iedere club heeft zijn eigen café 
en de uitbater vaart er wel bij. 
Aan deze situatie komt 

een eind als de verenigingen een 
eigen clubgebouw gaan exploiteren, 
waardoor een belangrijke bron 
van inkomsten voor de uitbaters 
wegvalt. Ook het bezoek aan een 
café door individuele bewoners 
van het dorp loopt terug. De 
gezelligheid van het café wordt 
verruild voor een avondje thuis voor 

de buis en jongeren zoeken liever 
leeftijdsgenoten op in een disco of 
in een bar. Het is de doodsteek voor 
het uitgaansleven van Glanerbrug. 
Het ene na het andere café moet de 
deuren sluiten en anno 2020 is er 
van het eens zo bloeiende caféleven 
in ons dorp geen sprake meer. 
Het is stil geworden.

En toen werd het stil...

Het pand van 
Muller in 1990.172
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Cafe Stockmann hoek Bultsweg Lonnekerweg.
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Familie Muller in hun café aan de Veldstraat, 1951.

Hennie Muller 
in zijn café aan 
de Veldstraat.
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Eetcafé 

“‘t Geveltje”, 
Gronausestraat 

eind jaren 90.
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Henk Agten 

en Harry Klein 
Robbenhaar 

achter de bar van  
“’t Stuupke”.
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Dikke Toon achter 
de bar van zijn café 
in de Beekhoek
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Martin Stockmann 
tapt een glaasje bier.
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Verenigingsgebouw 
van de Nederlands 
Hervormde Gemeente 
aan de Veldstraat.
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Terhaar sive Droste 
omstreeks 1930.
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Wateroverlast bij 
Café Stockmann.
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Meer weten over de drankgelegenheden aan 
beide kanten van de grens bij Glanerbrug? 
In het rijk geïllustreerde boek “Nou vooruit 
nog eentje dan!” van de Historische Kring 
Glanerbrug staan alle gelegenheden die ons 
dorp ooit gekend heeft.

Meer weten?
Jans Diepmaat heeft in 1912 in de Beekhoek een stuk grond gekocht 

en daarop een mooi pand laten zetten. Een van de buren merkt op 
dat deze plek wel eens een heel geschikt kan zijn om een café te 

openen: een café voor de Beekhoek en omstreken. Diepmaat bedenkt 
zich niet en het café is daar. Door de week worden de spaarzame 
gasten bediend door zijn vrouw, die daarnaast ook nog eens de 

zorg heeft voor 8 kinderen. Eén van 5 dochters heeft verkering met 
Toon Broekhuis en als geen van Diepmaats eigen zoons het café wil 

overnemen, wordt er geopperd: “Dan loat Tonnie ‘t maar doon!”

Café “De Tol”
aan de Tolstraat.

De meeste werkgelegenheid voor Glanerbruggers is en blijft tot eind jaren ’60 evenwel in de textielindustrie van 
Enschede en Gronau te vinden. Rechtstreeks van die textielindustrie afgeleid zijn de diverse confectieateliers in 
ons dorp waar vrouwen en meisjes achter de naaimachine zitten om kledingstukken te maken. De ligging aan de 
grens zorgt eveneens voor werkgelegenheid die daar rechtstreeks mee te maken heeft. 

Op de inklaringskantoren van Gerlach, Hamacher, Holland (later Exped) 
en Carma verzorgen enkele tientallen werknemers de benodigde 
papieren voor de vrachtwagenchauffeurs. Die gaan daarmee dan 
naar het grote douanekantoor aan de Rijksweg voor de laatste 
stempels en dan kan de reis worden voortgezet. Een deel van die 
vrachtwagenchauffeurs die voor de inklaring naar de kantoren moeten, 
rijdt voor de Glanerbrugse transportfirma’s van Nijhuis en Damhuis.

Glanerbrug heeft zijn ontstaan dan wel voor een belangrijk deel te danken 
aan de textielindustrie van Gronau (met name Eilermark) en Enschede, maar 
ook Glanerbrug zelf biedt - zij het op beperkte schaal - werkgelegenheid.

Op deze foto uit 1961 staat 
pomphouder Damhuis voor zijn 
bedrijf aan de Gronausestraat. 
Op de achtergrond is zichtbaar 

dat de voorgevel van het 
pomstation wordt verbouwd. 

Deze markante gevel is tot 
Rijksmonument verklaard.  

Glanerbrug telt hiernaast nog 
twee tankstations: Ten Thij aan 
de Gronausestraat en De Rijk in 

de Beekhoek.
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Autospuiterij Bösing 
aan de Nieuw Frieslandstraat.

Inklaring

“De ligging aan de grens zorgt 
eveneens voor werkgelegenheid 

die daar rechtstreeks mee te 
maken heeft”

Aan het werk
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Vakgarage Bösing 
aan de Lenteweg.

Oud ijzerhandel 
Brouwer op de Slank.

Drukkerij 
Dirk van Dijk.

Broodbakkerij 
aan de Bentstraat.

Loodgietersbedrijf 
Fokkema.

Autoschadeherstel 
E & L .

De kantoren van de expeditie-
bedrijven komen leeg te staan na 
de Schengen akkoorden uit 1985 
en 1986. Ook in de kantoren van 
de transportondernemingen wordt 
het stil. De chauffeurs gaan door 

“met de vlam in de pijp”, 
maar nu bij andere bedrijven.  

Behalve deze twee sectoren biedt 
ook de bouw en de daarmee 
verbonden firma’s werk aan 

Glanerbruggers. Ze werken bij 
grote (Koopmans) of kleinere 
ondernemingen zoals Nijhuis, 
V.d. Berg, Padberg, Fokkema en 
Weber of in de houtbewerking bij 
Halman, Gering of Drieze.

Schengen zorgt voor verandering
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Gering Beton 
Vosbultsweg.

Caltex, het laatste 
benzinestation 

voor de grens.
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Timmerfabriek 
Halman 
Schipholtstraat.

Krabbe Stoffering aan 
de Najaarsweg.

Werkplaats 
Halman aan de 

Schipholtstraat.
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Vlakbij Dolphia biedt de MIVA werk aan mensen met een 
beperking en met de bouw van het Dr. Ariënshuis vlak aan 
de grens in 1965 wordt ook in Glanerbrug werkgelegenheid 
in de zorg geschapen. Zo is er toch levendigheid aan de 
grens ook na Eilermark en na Schengen.

Volop levendigheid

Installatiebedrijf 
Jongebloed.
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Glanerbrug telt diverse 
transportbedrijven. Van 

de Meene gevestigd 
op het Stokersdorp 

vervoert hoofdzakelijk 
vee, Kuipers aan de 

Dr. Stamstraat is 
gespecialiseerd in 

verhuizingen, Boeve, 
Veenstra, Damhuis 

en Nijhuis vervoeren 
allerlei vracht.

Daarnaast bieden de 
inklaringskantoren 

en expeditiebedrijven 
werk aan veel inwoners 

van Glanerbrug.
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Zeefdrukkerij 
Maas van ‘t Hoog.

Meubelfabriek 
Halman, later Drieze.

198

Historische Kring

Glanerbrug

197

Historische Kring

Glanerbrug

Rioolreiniging 
Nijhuis.

Schepers Gas 
aan de Lenteweg.

ABS 
Autoherstel 
Dick Bösing.
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Bedrijvencentrum 
Bultsveste.

Voshaar 
Schuttingen aan de 

jaargetijdenweg.
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Euregio 
bedrijventerrein.

Tankstation
de Rijk, 

Beekhoek.

In 1973 wordt de autoloze zondag ingevoerd wegens schaarste 
van de brandstof. Op de foto staan vijf Glanerbrugse pomphouders 

die protesteren tegen het goedkoop tanken in Duitsland. Het 
spandoek spreek voor zich zelf. De pomphouders - of ze nu 

Shell of Esso uit de slang laten stromen - pikken het niet langer 
dat de benzine op de bon is. Rijen auto’s laten de Glanerbrugse 

pompstations links liggen. De pomphouders komen in opstand en 
verkopen zonder bon zoveel liters benzine als de klant verlangt. 

De stunt ‘Tanken zonder bonnen’ werkt en binnen de kortste keren 
blijven de klanten aan deze zijde van de grens. De Glanerbrugse 

piraten moeten onder grote druk van de oliemaatschappijen 
hun verkoop bijstellen. Maar de ban is gebroken. De Twentse 

ongehoorzaamheid wordt overal in het land nagevolgd.
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De Eerste Wereldoorlog gooit roet in het eten en 
valt er weinig te beleven in het dorp. Na 1918 geven 
Koninginnefeesten op 31 augustus, de verjaardag van 
koningin Wilhelmina, kleur aan het leven in Glanerbrug. 
Na de bevrijding in 1945 is er volop feest in diverse 
gelegenheden in het dorp. Canadese en Engelse militairen 
vieren het einde van de oorlog en de Glanerbrugse 
jongens en meisjes vieren (en dansen) mee. Ook diverse 
bevrijdingsbogen door de bewoners zelf in elkaar gezet, 
tonen hoe blij men is met de verdrijving van de bezetter. 

Al voordat de Eerste Wereldoorlog uitbreekt is 
aan weerskanten van de grens de Bruggermarkt, 
die veel mensen naar het groeiende dorp trekt.

Glanerbrug bruist!

Volgens een oude akte, heeft de Bisschop 
van Munster op 22 oktober 1787, aan een 
zekere Johan Gerhard ter Glane het recht 

verleend om drie jaarmarkten met kermis te 
houden, en wel in de maanden mei, juli en 
oktober. De jaarmarkt en de kermis worden 

later verplaatst naar het Heldersplein.
De markt is nu wekelijks in de Schoolstraat.
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GKV De Grenskeerlkes is ontstaan vanuit  het R.K. mannenkoor St. Cecilia.  Tijdens het nakaarten in het 
kegelcentrum Stockmann wordt  eind 1974, begin 1975 besloten tot de oprichting van De Grenskeerlkes.  
De optocht in Glanerbrug begint als een kinderoptocht, maar is in de loop der jaren uitgegroeid tot een 

heuse carnavalsoptocht, met een regelmatig wisselende routes, maar wel steevast over de Gronausestraat.

Carnaval in 
Glanerbrug.

Dolle Dries wint 
de wielerronde 
van Glanerbrug.

Wij zien ze vliegen.

Kermis op het 
Heldersplein.

60 61IN VOGELVLUCHT OVER GLANERBRUG GLANERBRUG BRUIST!

204 205

206 207



208

Historische Kring

Glanerbrug

209

Historische Kring

Glanerbrug

211

Historische Kring

Glanerbrug

210

Historische Kring

Glanerbrug

212

Historische Kring

Glanerbrug

Niet lang na de bevrijding presenteren de 
Glanerbrugse ondernemers zich tijdens de befaamde 
‘Brugger Glorie’, een beurs in en bij café Muller aan 
de Veldstraat, aan het publiek. Het Bultserve is in de 
zomermaanden het toneel van grote uitvoeringen 
door de muziekkorpsen en daar vinden ook de 
jaarlijkse schutterswedstrijden plaats.

Brugger Glorie

In 1968 wordt Stichting Volksfeest opgericht en 
deze organisatie die 40 jaar zal bestaan, neemt de 
organisatie van de Sinterklaasintocht, het Paasvuur 
en niet te vergeten de kermis op het Heldersplein 
voor haar rekening. 

Tegelijk met de kermis is er ook muziek in de tent en 
in 1998 lukt het de organisatie om de dan nog niet zo 
bekende Frans Bauer voor omgerekend € 1500 naar 
Glanerbrug te halen. 

Niet onvermeld mag blijven dat vanuit Volksfeest 
de jaarlijkse Dodenherdenking op 4 mei en het 
bevrijdingsfeest van 5 mei zijn opgezet. Beide 
gebeurtenissen vallen sinds een aantal jaren onder 
het comité 4 en 5 mei.

Stichting Volksfeest

De jeugd 
vermaakt zich.

Met de muziek mee.

Vogelschieten.

Brugger Daansers 
in optocht.

Palmpasenoptocht.
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Midden jaren ‘70 besluiten Glanerbrugse ondernemers dat het tijd 
wordt om de winkels te verfraaien met luifels, zodat het winkelend 
publiek kan schuilen bij een regenbui. Deze hele operatie wordt 
afgesloten met een braderie en dat wordt een terugkerend festijn. 
De Stroat, want daar vinden de gebeurtenissen plaats, wordt 
afgesloten voor autoverkeer en wordt aangekleed als “Western-
dorp”, als boerendorp compleet met een Twentse bruiloft, of als 
“China-town”. Glanerbrugse verenigingen doen enthousiast mee 
en hun vrijwilligers hijsen zich plichtsgetrouw in cowboy-outfit, 
boerenkiel of in een Chinees kostuum. 

Ook in de 21e eeuw is er de jaarlijkse braderie aan de 
Gronausestraat en dan is het dringen geblazen langs de kraampjes 
en voor de attracties. Glanerbrug bruist! Al meer dan 130 jaar.

Touwtrekken bij 
Ons Clubje.

Sinterklaas 
intocht.

Volksfeest 
Glanerbrug.

Dansen tijdens 
de braderie.

Eind jaren zeventig en in de jaren tachtig organiseert de toenmalige Stichting 
Volksfeest kermissen en wielerrondes in Glanerbrug. Vooral de wielerronde is 

een grote trekpleister en lokt veel publiek naar het parcours tussen de Ekersdijk, 
Gerrit de Veerstraat, Jacob le Mairestraat, Cornelis Houtmanstraat en Willem 

Barendszstraat. Dolle Dries van Wijhe is de lieveling van het Glanerbrugse 
publiek en vooral als hij wint vermaakt het publiek zich opperbest.

Jaarlijkse braderie
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Tot slot...
Dit boek is tot stand gekomen met materialen en dankzij de 
enthousiaste inzet van de Historische Kring Glanerbrug, 
die in november 2006 is opgericht als onderdeel van de 
Stichting Historische Sociëteit Enschede-Lonneker (SHSEL).

De HKG heeft zich ten doel 
gesteld om informatie van
en over Glanerbrug en 
Glanerbruggers te ordenen 
en inzichtelijk te maken 
voor belangstellenden. 

We vergaderen eens per 
maand in ons archief dat in 
de pastorie aan de Kerkstraat 
is gevestigd. Dit archief is 
op afspraak te bezoeken, 
via tel. 053-4613366. 
U bent er van harte welkom.

We doen ons best om 
de geschiedenis van 
Glanerbrug onder de 
aandacht van het publiek 
te brengen. Daarvoor gebruiken 
we onze eigen internetsite: www.historischekringglanerbrug.eu 
en ook onze Facebookpagina die iedere week wordt ververst met een foto uit het bewogen verleden van ons dorp. 

Sinds 2015 geven we ook boeken uit en in dat jaar verscheen ons eerste boek “Opstaan ’t is oorlog” over 
Glanerbrug vlak voor, tijdens en direct na de Duitse bezetting. In 2018 kwam ons tweede boek “Nou vooruit, nog 
eentje dan” uit over kroegen, cafés en andere gelegenheden aan beide kanten van de grens en eind 2020 zal ons 
derde boek “Stil… zwijgend” uitkomen. Dat boek gaat over de uitzending van Glanerbrugse jongens tussen 1945 
en 1962 naar Nederlands-Indië en Nieuw-Guinea. 

We hebben met heel veel plezier meegewerkt aan de totstandkoming 
van dit boek en we hopen dat het een indruk geeft van onze woonplaats. 
Voor vragen of opmerkingen kunt u altijd terecht in ons archief. 

Wees welkom!

Historische Kring Glanerbrug

Opmaak en drukwerk: retrospectboekproducties.nl  |  Grafische vormgeving: melamedia.nl
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Glanerbrug
In vogelvlucht over

Glanerbrug
Dit unieke verzamel-, kijk- en leesalbum geeft aan de hand van 

historische en meer recentere afbeeldingen en verhalen een kijkje in 

de mooie geschiedenis van Glanerbrug en de nabije omgeving.
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